Uit:

Geestelijke Liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.

                             (deel 3 uit 1937)
Goed zingen is tweemaal bidden.

Het zou van beteekenis zijn, wanneer ons volk vlugger leerde zingen. Dit geldt voor heel onzen volkszang. Zelfs het Wilhelmus wordt traag en moeizaam ten gehoore gebracht, geheel in strijd met het karakter der melodie. De fout van het loome en langgerekte zingen, die in de laatste eeuwen karakteristiek geworden is voor onzen volksaard, komt bij het zingen van het geestelijke lied nog sterker uit dan bij den wereldlijken zang. Het zingen in een langzaam tempo is volstrekt niet ‘eerbiedig’ want het ontneemt aan het lied de kracht en de blijmoedigheid, aan de melodie de sierlijkheid, aan den zanger alle bezieling.

Het is dus niet alleen een religieus en kerkelijk belang, dat het Nederlandsche euvel van het logge zingen overwonnen worde. De zang oefent invloed uit op den geest van den mensch, gelijk de geest van den mensch zijn zingen bepaalt. Ons volk moet daarom in en buiten de kerk weer ‘pittig’ leren zingen, opdat zoo spoedig mogelijk alle overblijfselen uit een voorbijgegane periode van geestelijke inzinking verdwijnen.

