Uit militaire dienst. (lichting 66/4)
Mooie verhalen! Sterke verhalen!

Als trompetter:

WIST U …..

dat het spelen bij de vlag meermalen niet vlekkeloos verliep?
dat instructeur Gerard Brinkman dit bij de Kapitein moest goedpraten?

dat – volgens Brinkman – de wind uit de verkeerde hoek kwam ?

dat Johan Klompenhouwer en Flip’s Music optraden als trompet duo in een bekende kathedraal in Den Bosch ? 
dat de lichting 66/4 werd overgeplaatst van Den Bosch naar Nunspeet ?

dat de toekomst niet best leek voor ons muzikanten omdat we op bivak moesten en nog nooit een wapen hadden aangeraakt ?

dat dit ‘bivakkeren’ niet doorging omdat de gehele ‘hap’ ziek thuis was 

gebleven ?
dat de lichting 66/4 vijf dagen later kon afzwaaien en het toenmalige Tamboer en Trompetterkorps werd opgeheven ?

Zie verder onder: AJOEN
