Herstart
O.l.v. Gerard Brinkman werd na herstart begonnen met enkele slagwerkers waaronder Wim van der Kraaij. 
Hij leidde al vele nieuwkomers op bij Showkorps Excelsior Delft tot Tamboer. Met behulp van een andere dienstmaat uit Katwijk mocht Wim de groep gedeeltelijk voor bereiden op de exectitie tijdens het musiceren. Voor wat betreft de blazers nam een muzikant die trompet speelde (een dienstplichtig sergeant) het voortouw bij de es/bes klaroenen. Ook was er een sax speler, hij kon uitstekend overweg met de Lyra. De sax speler hielp - met behulp van een andere vrijwilliger - de blazers ook op weg. Binnen zeer korte tijd marcheerde het Tamboerkorps weer over het kazerneterrein in Nunspeet met de 'Schotse marsen' en de 'Overste Mentingmars'. Brinkman was veel weg en zo kreeg Wim van der Kraaij de Tambour-maîtrestok nogal eens toebedeeld. Advies van Gerard Brinkman: Loop voor langs het Staf gebouw en speel de 'Overste Menting mars' zodat ze niet meer zonder ons kunnen. 'Wim en de zijnen hebben dit tot vervelens toe volgehouden en de toenmailige Overste Bijlsma stond dan voor het raam van zijn kamer te kijken en stond het Tamboerkorps bemoedigend toe te knikken. 'Hopelijk komt er eindelijk meer medewerking en geld voor ons korps', aldus de muzikaal bezeten Gerard Brinkman. Eind 1967/1968 werd een nieuw korps al weer klaar gestoomd voor de volgende Taptoe Delft. Wim van der Kraaij heeft dit niet mee gemaakt want hij zwaaide reeds af in januari 1968. Een jaar eerder stond Flip's Music er nog wel. Wat kan er in enkele maanden trouwens veel (on)muzikaals gebeuren.
Eerste heroptreden Tamboerkorps en Trompetterkorps van Heutsz eind 1967. Ondergebracht bij het 48e Painfbat in 1967: Links boven op de foto nog net zichtbaar de nieuwe formatie van het Tamboer en Trompetterkorps van Heutsz.
