Zouden wij ook eenmaal komen
Openbaring 22 : 1
Oorspronkelijke titel: 
Shall we gather at the river

Woorden & Muziek: Robert Lowry , 1864

"Op een extreem hete middag in juli, 1864, toen ik voorganger was in de Hanson Place Baptist Church in Brooklyn, lag ik in de kamer in een staat van fysieke uitputting. Mijn verbeelding begon vleugels te krijgen. Levendige visioenen van de toekomst passeerden mijn oog. De verbeelding van de apocalypse veranderde in een tafereel. Het meest heldere van alles waren de troon, de hemelse rivier, en het vergaderen van de heiligen. Ik begon mij af te vragen waarom de meeste schrijvers altijd liederen maakten over de rivier van de dood, en maar zo weinig over het pure water des levens, helder als kristal, komend uit de troon van God en het Lam. Terwijl ik daar lag te mijmeren, kwamen de woorden als vanzelf. Ze kwamen eerst als een onderzoekende vraag van Jezus: "Zullen wij samenkomen?" Toen braken ze in een koor:"Ja, wij zullen eenmaal komen!" Op deze vraag en antwoord ontwikkelde het lied zich vanzelf. De muziek kwam er later bij."

