Te Protestants !
Het komt nogal eens voor:
                   Te Katholiek
                                   Te Protestants
Af en toe denk je, ach de Pastores hebben nog nooit van oecumene gehoord.

De dirigent – vanuit Hervormde huize – heeft de Liturgie voor de Eucharistie opgemaakt en…. even voordat de Eredienst  begint,  heeft de Pastoor toch wel zijn bedenkingen. Het is te Protestants !  Nou ja, het Frieden bij de Vredeswens mag wel worden gezongen als daar direct maar op volgt een gezongen Lam Gods. Dat doen we toch altijd ?
Ook is hij het met bepaalde teksten niet gelukkig. 
Voor de duidelijkheid:
We maken natabene gebruik van de Missaaltjes van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk.





