11 september 2009

Gezellige drukte bij de eerste Ommer Vechtdag
De eerste Ommer Vechtdag is voorbij. De dag begon met de opening van de Kunstmarkt & Vechtdalfair, waar al mensen aanwezig waren, voordat alle standhouders hun kramen hadden neergezet. Het was een gezellig komen en gaan van mensen, maar niet te druk, zodat er alle tijd was om de werken van de kunstenaars te zien en een praatje met hun te maken over hun werk.

's Avonds was het Shantykorenfestival. Hier kwamen mede door het prachtige weer heel veel mensen op af, zodat het super druk was in de tent. De Bargzangers uit Lemele, De Stuwzangers uit Vilsteren en Op Koers uit Gorssel maakten er een gezellige avond van!
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