                    Muziekkoepel Heino

Ik weet het nog goed !
Wijlen Jannes Seine belde me op na aanleiding van een artikeltje van mij in de Heino Koerier over de ‘Muziektent’  van toen.

Inmiddels hadden enkele heren van het koor ‘De Pompedoers’ reeds  het ‘voortouw’  genomen om te komen tot een super mooie Muziekkoepel in het Hof van Rakhorst.

In drie jaar vonden er vele vergaderingen en sessies plaats. Medestanders en uiteraard ook veel tegenstanders kwamen we tegen op ons pad.

Dat het nu moet ‘stranden’  op Planschade ?  Dat is toch al te gek ??
Moet de Stichting hier voor op draaien ?

Is het college van B en W wel……… (vul zelf maar in) 

Als de Muziekkoepel er niet komt ??

           Een wel heel grote teleurstelling !



                      


