          
                                Fietsen
              Het is haast niet te geloven !
                          (tijdens de Vechtdalroute Zwolle - Darfeld  en gestart in HEINO)
                                                                     - 2009 - 
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Emlichheim
Het is zondag en regenachtig weer ! Trouwens het was  de dagen nadien prachtig fietsweer.
Ineens kwam daar de herinnering tijdens het betreden van onze ‘aanlegplaats’ ! Ik zag het meteen en….we werden binnen gehaald door een Hollandse ‘gastheer’. Enkele jaren terug was dit een overnachtingsadres  tijdens de Tweedaagse Saksenroute van de FTC Heikera. 
                        Emlichheim bij regenachtig weer !
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Esche
In Esche overnachten bij ‘Vrienden op de Fiets’ ! Dat lukt prima.
Marinus Jeurissen kent me nog van de W.S.V.Z.  uit de jaren zeventig !
                        (Wielersportvereniging Zwolle – nu W.V.Swolland)
Hij hield de ledenadministratie bij en wist te vertellen dat er in Heino ook een Jonkman woonde aan de Kruzebrink. Dat was ik dus !!!!
Marinus noemde vele bekenden op die bij hem ‘bovenkwamen’.  Jan van Veen, Wietse Beetstra, Wim Logtenberg, Ruud Leuverink,  Joh. In ’t Veld etc.
Bij Marinus Jeurissen is een prima adres gevonden.  
Voor nieuwsgierige fietsers uit onze omgeving zeer aan te bevelen !

                                        

                                     Marinus Jeurissen 
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Enkele fietsers van Toen en ook enkele van Nu nog die Marinus spontaan de revue liet passeren.
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 Steef Loopstra
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      Joh. In ’t Veld                   Wim Logtenberg
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 Een foto uit 1970. Met Jan van Veen, H. Peppink, Jelis Klip, Wietse Beetstra, Steef Loopstra en ene Munnink.  Foto’s uit de oude doos !.
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 En… Flip in jonge jaren ! (Zuid Limburg)
Nordhorn
Nabij Nordhorn stuurt men je  ‘het bos’  in !
De weg is werkelijk onbegaanbaar.  Wie bedenkt zo iets ?
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Nordhorn
Bij een oud klooster – op het terras -  word ik herkend door een mevrouw uit Malden. (bij Nijmegen)

Ik ken U,
U was in Gorssel met een aantal ouderenkoren,
U was met Uw dochter,
Ik zat achter U,
Ik heb nog met u gepraat/gelachen !
U behaalde met ‘In de Maat’ Heino  ‘Cum Laude’ 
U bent het zeer zeker, ik zie het aan Uw lopen ! Mijnheer Jonkman !
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 Links een mevrouw uit Malden
                                                 Zij zingt in een koor uit Wychen en was ook in Gorssel.
Ook toevallig dat een koor van mij (Con Amore uit Dedemsvaart) eind augustus zingt in de R.K. te Malden. Deze vakantie hangt helemaal van toevalligheden aan elkaar.

Eggerode
Ook hier overnachten bij ‘Vrienden op de fiets’ ! En…. weer lukte het prima !
In het adressenboekje stond de naam Hiddink. Dat moest haast wel een Nederlander zijn.
Hij komt oorspronkelijk uit Aalten en werkt (ook nu nog !)  in Varseveld.  Wie komt daar ook vandaan ? Heel in de verte nog familie van Guus.
Eggerode is  een Bedevaartsoord. Dat zie je aan alles !
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 de kapel
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 de kerk
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 de kruisweg

Darfeld
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 Alhier ontspringt de Vecht.
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                                               En rond Darfeld is nog veel meer te zien !
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Eind van de Vechtdalroute is Darfeld en …..keren we weer om via een alternatieve route vanaf Bad Bentheim om een volgend Vrienden op de Fiets (nou ja !)  adres op te zoeken in Gildenhaus. 
Bad Bentheim is nog steeds een bezoekje waard !
Voor slechts drie Euro kom je naar binnen ! Ongelooflijk !
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Vanaf De Lutte is het prettig fietsen via de Saksen route om  vervolgens de Boerenlandroute te nemen  naar Delden.   Hier worden we weer met open armen ontvangen ! 
Direct even gevraagd naar het Parochiehuis. En… jawel die staat er nog !
In 1963 nam ik hier deel aan een Federatief Solistenconcours  in de 1e afdeling.
Het parochiehuis in Delden
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Daarna komen we in vertrouwd gebied !
Ook de Sallandse Heuvelrug is zeer fraai ! Let wel op voor een gevaarlijke afdaling !
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Dit jaar vanwege omstandigheden geen lange buitenlandse fietsreis maar wel een hele bijzondere !

                                                (door Flip Jonkman)


                      













