              Dagboekje bijgehouden Vechtdalroute 2009 
Zaterdag 11 juli vertrokken uit Heino met een donkere lucht. Het bleef dus ook niet droog.
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Bij Madrid koffie gedronken en daarna ging het beter. Aan de Kruzerbrink in Hardenberg

onze eerste overnachting in het kader van Vrienden op de fiets. 
Een normale eengezinswoning met twee vaste bewoners maar zes gasten. Mudje vol dus en ook alles was vol, de gang, de keuken, de overloop, de slaapkamers, de douche, de tuin, de schuur ja werkelijk alles was vol. Mevr. was aardig genoeg natuurlijk maar wat een ratel, Ali was er niks bij. Meneer heb ik niet gezien.  Flip wel. Omdat de schuur zo klein was en er 5 fietsen zouden moeten staan, een van meneer twee van ons en twee van andere gasten, zouden de fietstassen van de fiets gehaald moeten worden. Dat doen we dus niet, veel te veel werk,

laat ze dan maar buiten staan. De laatste twee gasten zagen we toen we weg fietsten om te gaan eten waren wandelaars. Zodoende zetten wij onze fietsen toch mooi binnen.

Zondagmorgen met regen vertrokken en het werd niet meer droog voor 4 uur ’s middags.

In een schipperscafé in Gramsbergen een kopje koffie gedronken, het was de enige die open was. We waren er net dat de kerk uitging, geen goede timing dus. Weer verder in de regen. 
Onze wandelaars zagen we daar ook nog weer want wij hadden een paar kilometer mis gefietst. ’s Middags een kopje koffie gedronken in Emlicheim, nat nat nat. Goedemiddag mevr. men. U wilt graag een kopje koffie. Nederlanders dus. Flip was lang geleden met Heikera hier gelogeerd geweest tijdens een 3 daagse. De route was gedeeltelijk om te huilen.
Heel smalle paadjes met aan weerskanten hoge brandnetels en diep weg water eng hoor.

Ook de modder bleef ons niet bespaard. Voor  de overnachting hadden we M. Jeurissen uit Esche benaderd, toen we bij hem arriveerden was het droog.
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Maandagmorgen vertrokken uit Esche. Dat was een geweldig adres. Marinus was een oud lid van WVSwolland uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Veel leden passeerden de revue.

Flip heeft beloofd iets over zijn huidige bezigheden in het clubblad van WVS te zetten.

Onderweg een overnachting geregeld in Ohne. Oude brandweerkazerne verbouwd tot Gasthuis. Eten bij de buren geen succes. Ontbijt afgesproken om 9 uur.
Dinsdag morgen uit Ohne vertrokken. Om 6 uur reeds wakker gemaakt door een stationair luid draaiende auto voor het huis. Ja dank u. De mensen vonden het ook erg voor ons.

Zomaar op onze rit wordt het fietspad een grote blubber zooi. Er was hout gehakt heel veel paaltjes lagen opgestapeld en het pad was een ruïne geworden. Diepe sporen vol met water.

Niet om door te komen. Flip moet dan alles doen eerst mijn fiets, die ik moet blijven vasthouden want ook zonder fiets kwam ik daar niet door. Daarna nog zijn eigen fiets door de blubber, de modder zou hem bijna in de schoenen komen, kun je nagaan.
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Na deze misere dachten we bij een bankje met een leuk grasveld onze schoenen wat van de ergste modder te ontdoen maar toen ik van de fiets stapte moest ik meteen plassen. De bankjes stonden dicht bij een voormalig klooster en toen de meeste modder van de schoenen was fietste ik daar naar toe. Ik vroeg zou ik even van het toilet gebruik mogen maken. Ja hoor zei men   geen probleem.  Dan ga ik ook even zei een stem achter mij. Toen ook Flip arriveerde omdat hij bij de bankjes last van veel vliegen had dachten we dan drinken wij even iets op het terras. Graag in de zon, zo kwamen we bij deze mevrouw zitten die aan Flip vroeg of hij dit jaar in Gorssel was geweest.  Ja dat ben ik wel, hoe dat zo? Ik was daar ook en ik herken u. U was daar met uw dochter he en we hebben samen nog gezellig gepraat. Hoe herkent u hem vroeg ik want hij ziet er wel even anders uit dan in Gorssel. Ik zie het aan zijn mannelijke tred, ik zag het meteen ik dacht ik ken die man zei ze. Mooi  nietwaar?
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Naar Darfeld gefietst en de oorsprong van de Vecht aanschouwd. 
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Toen even een stukje route terug naar Eggerode waar we overnachting hadden geboekt bij Johan Hiddink.
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 Hij was nog niet thuis  dus eerst gegeten. Toen bij hem koffie gedronken en een hele poos gepraat.
Prachtig huis , van alle gemakken voorzien. Hij werkt nog in Nederland- Varseveld- bij een bouwbedrijf. Vandaar.
Woensdag vertrek om 8.30 u  
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Ik heb slecht geslapen vermoedelijk van wege Johans verhaal.

Dat was ook niet niks. Het is prachtig weer, in Schoppingen kaarten gekocht deze onderweg geschreven want ze moeten vandaag op de bus. Dat is gebeurt in Wettringen geloof ik.

Onderweg gebeld voor een overnachting in Gildehaus. Weer heel wat anders dan de vorige Nederlanders.  Afstand. Naar boven kamer zien, hoe laat wenst u te ontbijten, zetten het morgenochtend voor de  deur dan kunt u het hier nuttigen, nog nooit meegemaakt.

Donderdagmorgen richting Nederlandse grens. Bij hotel even over de grens een kopje koffie gedronken. Het is mooi weer vandaag. Ook de route is mooi alleen zijn er zo nu en dan bordjes weg. Ook is er een stuk weg met kasseien of kinderkopjes. Iedereen fietste naast de weg door het gras, is natuurlijk niet de bedoeling maar wat is het ook een gebibber aan het stuur. We hebben overnachting geboekt in Delden, onderweg fietsen we een beetje mee met

vierdaagsegangers. Die was gestart in Enschede. O ja in Enschede is het niet echt prettig fietsen. Bordjes weg, druk druk druk. 
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Maar na wat vragen kwamen we er toch weer uit.
We zagen nog even de Javastraat dat is de straat waar Willem  Wilmink woonde. Overigens geen foto van gemaakt. Toen we in Delden waren zei ik weer zo mooi op tijd, wat is het adres van onze overnachting en we waren in de straat waar we moesten zijn. Bij de deur zat een briefje, ik ben er even niet loop de trap maar op langs het huis dan kom je in de tuin  ga maar lekker zitten. Wij praten even wat  fiets op slot en zo en daar kwam ze de trap al af, ik hoorde stemmen en ik dacht ze zijn er. Welkom, ga zitten als of je in en warm bad kwam. Zo kan het dus ook. Gelukkig maar. Na de koffie met cake naar de stad voor een maaltijd. Dicht bij de Kerk. Daar was een avondgebed en  er werd zo lang  geluid dat Flip zei nou zo is het wel genoeg hoor. We hebben lekker zitten bunkeren  alles op en ijs toe.
Daarna bij ons gastadres nog weer koffie gedronken en gepraat en gepraat. Hele gezellige mensen.
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Vrijdagmorgen wakker worden met regen aansluitend een onweersbui. In Almelo een vrouw door de bliksem geraakt. Dat horen we steeds vaker. Flip die altijd al wat huiverig was bij een onweersbui gaat nu echt niet meer naar buiten maar dat is natuurlijk ook wel verstandig.

Zoek het noodlot niet op. Toen we na het ontbijt wegfietsten was het het weer droog maar dat bleef het niet. Even buiten Delden Links af de Lage Esweg op. Bij het begin stond iets van  na enige tijd houd verharding op. Nou ja als er dan maar een fietspaadje is. Dus niet. We werden er niet met steeds slechter wordend pad naar toe geleid  neeee het ging van asfalt pats boem over in de grootst mogelijke blubber, diepe sporen weer vol met water. Het kan bijna niet dat dit van die ene onweersbui gekomen was. Zulke paden horen wat mij betreft niet in de Boerenland route. Flip zei dat hij er in z’n eentje wel door was gegaan maar dan was hij zich zelf nog wel tegenkomen. 
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Wij maakten dus rechtsom keer maar vind dan de route maar weer.
Wij waren al dicht bij Goor en Rijssen voor we de bordjes weer zagen. Onderweg bij een koffiestop nog even de fiets aan de lading, je weet maar nooit, maar het had niet gehoeven de wind bleef gunstig. Bij Jo en Ellen in de Veldhoek afgesloten met een lekkere pannekoek en nog even over de as blokje om gepraat. Het aanplakbiljet wat ik nog niet had gezien werd er even bij gehaald door Ellen. Wat een raar onleesbaar affiche. Eigenlijk moet ik daar iets van zeggen. Ze hebben overigens maar 440 mensen op de fiets gekregen. De berichten waren niet daverend zaterdag maar het viel geweldig mee zondag. Begin van het einde?

