Verslapen !

Even een ‘avonddutje’  doen !
Om tien over half acht schrik ik wakker, want vijf minuten later begint de koorrepetitie.
Ik sneltrein vaart gaat het  vervolgens richting………
Even na achten wacht mij een voltallig koor tijdens het zingen van een lied. 
Na het brengen van ‘mijn verhaal’  zegt één van de sopranen:

                             ‘Dit pakken ze je niet meer af’ 

De hilariteit was groot en zal me nog lang achtervolgen net als die bekeuring van 225 Euro !!!


