Historie
      Muziekkoepel Heino

In de jaren vijftig (vorige eeuw !) waren ze in ! Overal verrezen ze als paddenstoelen uit de grond. Trouwens ver voor de 2e wereldoorlog waren deze muziekkoepels ook al zeer actueel.
Heino
Ook in ons Sallandse Heino raakte men zeer gecharmeerd van dit fenomeen.  Enkele vaklieden van de muziekver. ‘Ons Genoegen’  - waaronder Evert Jonkman – gingen naar Nijverdal om het dichtstbijzijnde object te bekijken. Jawel, het moest een akoestische muziekkoepel worden, geschikt voor zang en muziekconcoursen. Waarom het federatieve muziekconcours (1958) in een nabijgelegen weiland plaatsvond is nog steeds niet duidelijk. Toen werd geconcerteerd op een muziektent zoals in de Film Fanfare van Bert Haanstra. Een muziektent waar de wind aan alle kanten vrij spel kreeg. 
In Heino waren alle ogen gericht op een akoestische muziekkoepel en….. die kwam er ! Midden jaren vijftig werd een prachtige muziekkoepel aangeboden aan de Heinose bevolking waar men in beginsel erg trots op was. Velen wisten de weg te vinden naar de zgn. Gemeentetuin. Ook nu nog erg populair tijdens de  Heinose Pompdagen. 
Een accordeonorkest – meer dan vijftig jaar terug -  trok bijzonder veel publiek.  In de zomermaanden maakten de Heinose muziek- en zangvereniginen  regelmatig gebruik van de ‘tent’ !  Ook St. Nicolaas hield hier zijn jaarlijkse toespraak.
Verval !
Zoals in vele gemeenten raakten de muziekkoepels in verval. Ook in Heino. Achterstallig onderhoud nekte deze in beginsel prachtige muziekkoepel  De toenmalige  Gemeente  Heino  ging over tot afbraak. De fundering en plateau zijn echter behouden gebleven.

                       Je weet maar nooit !

In het Twentse Overdinkel raakte de muziekkoepel ook behoorlijk in verval. Daar is het echter niet tot  afbraak gekomen. Er klinkt nu weer regelmatig muziek vanuit deze prachtige muziekkoepel. Uit subsidies, sponsoring en giften werd de renovatie betaald. Van maart tot oktober vindt er iedere maand een concert, een theateroptreden of een openluchtkerkdienst plaats.

En……. dat kan in Heino  ook !
