Café van Rijssen

Café van Rijssen gooide het over de voerbalboeg.
Voetbalnieuws was het wat hier de klok sloeg.
De opstelling ? Dat was hier te lezen  !
Sportclub Heino mocht er wezen !

Voorbesprekingen en tactiek kregen hier glans.
Eindelijk hadden we tegen het plaatselijke Hevo een kans.
Verder dan de 4e klasse is men in die tijd niet gekomen.
Ondanks vele, vele hoopgevende dromen.

Op de zaterdagavond was het zeker niet feesten geblazen.
Trainer Rein van Veen kwam persoonlijk tellen het aantal glazen.
Te veel gedronken voor die belangrijke voerbalstrijd ?
Je basisplaats ? Die was je dan steevast kwijt.
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