Lemelervelds Volkslied  nr. 3

Waar de Lemelerberg verrijst aan zijn voet
’t Overijssels Kanaal kabbelend henen spoedt.
Waar een snelweg vol verkeer ’t dorp in tweeën snijdt.

Refrein: Daar is mijn Lemelerveld dorpje van mijn jeugd (2x)

Waar de knipmuts en de mik steeds in ere was.
Waar het rustig toeven is in het struikgewas.
Waar men vroeger op het land menig uurtje sleet.

Refrein: Daar is mijn Lemelerveld dorpje van mijn jeugd (2x)

Waar een grijze herder eens op konijnen schoot.
Waar een eigen dialect aan de grond ontsproot.
Waar men bruin roggebrood als vanouds nog eet.

Refrein: Daar is mijn Lemelerveld dorpje van mijn jeugd (2x)

Waar de harmonie uittrekt in uniform en pet.
Waar men wandelt uit de kunst in een rij gezet
Waar de zangvereniging zomaar is gemengd.

Refrein: Daar is mijn Lemelerveld dorpje van mijn jeugd (2x)

Waar men dus in eer en deugd ’t leven rustig leeft.
’n Open oog heeft voor wat komt en wat is geweest.
Waar der vaad’ren dierb’re grond ruilverkaveld is.

Refrein: Daar is mijn Lemelerveld dorpje van mijn jeugd (2x)

Tekst: Van wie ??
Melodie: Waar in’t bronsgroen eikenhout.



