De Treurbeuke
    In het Hof van Rakhorst

Zien stam is stoer en stevig
zolang as ik em ken,
zien wortels hòòlt  em stoande,
griept as klauwen um zich hen.

De takken zwoar van zörgen
hangt noa daele töt op ’t grös,
hee probeert ze op te beuren,
mär, ellende lot nooit lös
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Duzend dunne twiegies
hangt, met druppelties der an…
Waoer,  zit ik mie of te vroagen,
komt die troanen toch vandan ?

Stiet e doar te treuren
disse grote stärke beer,
det de blaen tammee zölt vallen ?
Mär het veurjoar kump toch weer b!

Loat de kop niet hangen,
niet meer treuren,
bliej wèèn, toe !
Wie vindt ’t zunde
a’j verdriet hebt,
want,
wie bint zo gek met oe…

                              wijlen H van de Veen sr. 

