Op de stoel!

Het is op een maandagavond in oktober !

De sopranen zingen er weer eens lekker tegen aan.

Hogerop, sommeert de dirigent. Nou, dat was niet tegen 

dovemansoren gezegd. Eén van lenige sopranen zette

haar hele hebben en houwen boven op de stoel.

Diezelfde week was er een jarige bij een ouderenkoor 

nabij de Lemelerberg.

Het Lang zal Hij leven stimuleert behoorlijk want een 

toch niet al te jonge ‘koorknaap’ staat boven op zijn 

stoel de aubade in ontvangst te nemen want de repetitie

vond plaats op vrijdagmorgen!
