Militaire dienst!

· Het spelen bij de vlag verliep meermalen lang niet vlekkeloos.
De Instructeur  moest dit goed praten bij de Kapitein.

Volgens deze instructeur – die het altijd voor de blazers opnam – kwam 
de wind uit de verkeerde hoek.
· Het  Tamboer en Trompetterkorps werd overgeplaatst vanuit het 
     Brabantse naar het Veluwse land. 
De toekomst leek niet best voor ons muzikanten. Alhoewel ?
We moesten op bivak… en hadden nog nooit een wapen aangeraakt.

Dit ‘bivakkeren’ ging niet door omdat de gehele hap ziek thuis was 
gebleven. Vijf dagen later kon de genoemde hap afzwaaien en werd 
het korps vanwege bezunigingen opgeheven.

· Tijdens de basis-opeleidng in militaire dienst werden we door ene 
 sergeant ……behoorlijk afgeknepen.

     In de avonduren speelde ons ‘trompetduo’ in het waslokaal onder

     meer het bekende Il Selzenzio.  En… wie was onze regelmatige toe-

     hoorder. Jawel ! De genoemde sergeant …… !

Leuke anekdote tijdens de reünie.

Na terugkeer van ‘De Rustende Jager’ op weg naar ’s Hertogenbosch,

moest iemand verschrikkelijk nodig plassen. Uit eerrespect noemen we

geen namen maar hij sprak met een Amsterdams accent.

Aangezien we onderweg niet konden stoppen, werd de nood steeds 

hoger. Hou nog even vol Klaa… (potverdorie nu verraad ik hem bijna)
Nog drie minuten dan zijn we er. Maar de nood werd echter zo hoog 

dat hij moest kiezen, in de broek plassen of een andere oplossing.

Hij koos voor het laatste, pakte de helm van de vroegere instructeur, ont-

blootte zijn geslachtsdeel en plaste tot grote hilariteit van de rest, meer

als de helft de helm vol. (een paard zou er jaloers op zijn) Zo, dat ben 

ik kwijt, was het laconieke commentaar ! Niet bekend is of de instructeur

de helm later nog heeft opgezet.

Bij het afscheid nemen:

Instructeur: ‘God zij met U !’  

