Naar de West !!

Verre reizen maakten we met de band. Een impresario regelde alles.

Na sluitingstijd ging een gehaktbal ‘achter’ er best in. Niemand mocht binnen meer worden gezien. De vluchtweg ging dan ook via een raam. 
Toen de boeren gingen melken waren we weer thuis op onze bestemming!  En… twee uur later op de werkplek !
