          Van kerstboom naar kerstboom !

Ton ten Hove: “Vandaag, prachtig weer om er op uit te gaan !”
Ja, ja, dan willen we natuurlijk die kerstbomen zien staan.
Een fietstochtje ‘Rondje Heino-Raalte’  moest het worden.
Het leek wel een rit van helemaal  naar ……………  Vorden.

De gevoelstemperatuur viel die zondagmiddag behoorlijk tegen
Niet helemaal genieten dus  langs  ook nu, mooie  ’s Heren wegen.
Onderweg toch maar even de nodige kiekjes  op de camera  gezet.
Wat opviel ? Zowel in Heino als Raalte hoorde je geen ‘trompet’ !
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Ons thema hing deze middag boven  die beide  kerstbomen.
Zowel in Heino als in Raalte is ie er toch gekomen.
Sjonge sjonge, sjonge,  wat heeft dat een  arbeidsuurtjes gekost.
Zelfs onze  burgemeester Zoon  bemande een belangrijke post.
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Dat de boom in Heino goed is gekeurd valt me eigenlijk wel mee.
Ook deze - overigens  prachtige boom-  is qua lengte vast niet oké.
De meetlat heb ik er niet bijgehouden maar valt ie om ??
Dan is alles gestremd, de gehele bebouwde kom !!

Mocht ik ook meedoen aan weer zo’n  geweldig  fenomeen ?
Dan komt niet de kerstboom  als ‘onderwerp’ uit  mijn grote teen !
                   Stof tot ‘praten’ is er meer dan genoeg.
                   En gooi ik het over een andere boeg !

                                     (door Flip Jonkman)






