Dominee of Pastoor ?

Je komt nog wel eens een dominee tegen die behoorlijk aan ‘afbraak voetbal’ doet !
Het was weer eens raak ergens in het ‘oosten’ des land’ !.
Een gastpredikant ging voor in de PKN kerk. Erg verontwaardigd reageerde ‘deze meneer’  toen hij hoorde dat er een koor zou meewerken.

     ‘Nou als ik dat geweten had ‘    enz…….

Het betrof hier de 4e Advent.
Het voorstel van de cantor wat betreft de te zingen liederen viel evenmin in goede aarde.
In wisselzang zingen was eveneens niet bespreekbaar.
Na veel ergenis is er toch nog gezongen door het koor. Eén koorstuk en enkele liederen gezamenlijk met de gemeente.

   Die zien we hier niet weer terug !



