Compliment
Alle ‘zeilen’ moesten vooraf worden bijgezet !
De Gregoriaanse Mis voor die zaterdag/zondag in oktober 2009  was allesbehalve makkelijk.
Er werden zelfs CD’s  verspreid onder de koorleden om de moelijke Gregoriaanse melodieën eigen te maken.
En …..met succes !
Na de ‘bel’  keerde de Pastoor spontaan terug in de kerk  en complimenteerde dirigent en koor voor de uitvoering van deze moeilijke mis.
Opvallend !
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