Op de fiets naar Bedevaartsoord Eggerode
                               - fietsen langs de Vecht -

Al vanaf 1300 komen er pelgrims naar Eggerode, dat onder de gemeente Schöppungen valt. 
Inmiddels is het jaarlijkse aantal  bedevaartgangers uitgegroeid naar  zo’n 80.000.
In de bedevaartskapel staat een houten Mariabeeld dat zo’n  700 jaar oud moet zijn.
                                                           Bedevaartskapel
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                              In de Kapel
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De ‘gang’  kwam er pas in rond het jaar 1841 toen de kapel was gebouwd en er twee wonderbaarlijke genezingen hadden plaatsgevonden.
Eggerode is vooral bekend door de bedevaartskerk.  Deze kerk en de genoemde kapel trekken nog altijd veel bezoekers.
Het eerste document waarin de bedevaart wordt genoemd is een aflaat die Paus Benedict XII in het jaar 1338 aan de Pelgrims van Eggerode verleende.

                                           
                                                           Legende
Het Mariabeeld zou volgens een legende in de  16e eeuw door de pastoor die Lutherse sympathieën had, in de put zijn gegooid. Z’n huishoudster bekende dit op haar sterfbed, waarna het beeld uit de put gered kon worden. Daarmee kreeg de Maria-bron haar heilige betekenis. Waarschijnlijker is de  verklaring dat de bron van oudsher een Germaanse heilige plaats is geweest en werd aangepast aan de heersende religie.
                                                      Bedevaartskerk in Eggerode
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En…..buiten de kerk!
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                     Kreuzweg
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In de Rooms-katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvint. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scene uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. 

Eggerode is per fiets vrij eenvoudig te bereiken via de LF 16 Vechtdalroute.  Deze route start in Zwolle bij de monding van de Vecht en eindigt in Darfeld bij de bronnen van deze rivier. (v.v. ca. 450 km.)
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Eggerode ligt aan de route,  ca. 5 km. voordat men Darfeld bereikt.
Eggerode beroept zich erop de gemeente te zijn waar de Vecht haar oorsprong heeft.  De Vecht krijgt inderdaad even buiten Eggerode haar eigenlijke naam.  Er komen aldaar twee kleine beekjes bij elkaar en er staat een grote zwerfkei met daarop de naam VECHT.  Beide beekjes vinden hun oorsprong in Darfeld. Wat nu telt is niet duidelijk: De naam of de bronnen waaruit het water vloeit !

                                                   

                                         ONDERWEG
                              

                       Nabij Nordhorn ligt het ‘KLoster Frenswegen’
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Ten noorden van Nordhorn ligt het landgoed van het klooster Frenswegen. Het klooster is zeer imposant en werd opgericht als Augustijner klooster in 1934 door Graaf Bernhard 1 en sloot zich al snel aan bij de beweging van de moderne devoten. Deze propageerden een sober leven en naastenliefde.  Windesheim bij Zwolle was het hoofdklooster en daarnaast behoorden nog twee andere kloosters langs de Vecht tot de orde: de Agnietenberg (ook bij Zwolle en Sibculo ten zuiden van Marienberg.  Met de reformatie werden de monniken uit de Nederlandse kloosters verdreven en maakten de staatstroepen alles met de grond gelijk gemaakt.  Gelukkig konden de monniken uit Sibculo nog net op tijd hun bibliotheek redden door deze over de grens naar Frenswegen te brengen, het enige klooster uit de congregatie dat bleef bestaan.  In 1809 werd het klooster opgeheven.
In 1979 is het klooster Frenswegen omgevormd tot een oecumenisch vormings en ontmoetingscentrum.

Langenhorst
In Langenhorst ontstond in 1178 een Augustijner nonnenklooster. De kerk uit 1230 staat er  nog steeds.  Voor de kerk stroomt de Vecht en aan de noordkant van het complex is een deel van  de verdedigingsgracht bewaard gebleven. Een rondje om het oude kloostercomplex is beslist de moeite waard.

                             Even een rondje om de kerk. Doen !
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Beckum Kapelle nabij  Schöppingen
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                       Even voor je Eggerode binnen fietst !
                                                          - in de tuin -
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Na verblijf in Eggerode natuurlijk wel even doorfietsen naar Darfeld.   Immers ! Alhier ontstond de Vecht uit twee kleine beekjes !
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                                             Op pad vanuit Heino
                                                            Ali + Flip Jonkman 
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                                            (door Flip Jonkman)



     
         
