

De dorpspomp.    ( Melodie:  Op de grote stille heide)


          In ons mooie kleine Heino staat al jarenlang de pomp



's Zomers in de zonnestralen, 's winters onder sneeuw gedompt



Regen hagel mist en sneeuw. Hij staat daar al eeuw na eeuw.



Hoe mooi is de dorpspomp, hoe mooi is de dorpspomp,



de dorpspomp.



          Hij staat daar in al zijn glorie, op het nieuwe marktplein hier.



Ieder ziet hij gaan en komen en dat doet hem veel plezier.



Hij kent ieders vreugd' verdriet, houd zich stil en verteld het niet.



Hoe mooi is de dorpspomp, hoe mooi is de dorpspomp,



de dorpspomp.


          Aan de pomp zit een legende van een voerman met z'n paard.



Iedereen gaf hij steeds water maar die kerel was't niet waard.



Want hij deed  menigeen verdriet daarom gaf de pomp zijn water niet.



Hoe mooi is de dorpspomp, hoe mooi is de dorpspomp,



de dorpspomp. 



