Vlak bij de vissershaven
Tekst en Muziek: Henri Theunisse

1 Ik ben dol op de zee met haar wel en haar wee.
   Haar geweldige kracht trekt mij aan.
   Ik ben trots op mijn schuit, zing het hoogste lied uit
   als ik vecht tegen storm en orkaan.
   Is de zee spiegel glad, lig ik stil als een kat,
   in haar mand in de kleine kombuis.
   En dan droom ik heel zacht van mijn schat die mij wacht,
   dan verlang ik toch ook weer naar huis.

REFREIN:
Vlak bij de vissershaven 
Daar woont een aardig wicht.
Haar mooie blonde haren.
Vergeet je niet zo licht.
En loopt mijn schuitje binnen,
komt zij mij tegemoet,
dan lees ik in haar ogen:
Zo is het leven goed.

2 Valt de vangst nog al mee dan voel ik me tevree.
   Kijk voldaan naar de glinstrende vis;
   Als de zon er op schijnt en het schip even deint
   is het net of het kwikzilver is.
   Volgen meeuwen in vlucht pijlsnel ons door de lucht,
   tot de haven verschijnt in ’t verschiet.
   Dan voel ik me zoo blij als een vogel in Mei,
   zing verlangend dit aardige lied.

REFREIN:

3 Stap ik vlug van mijn schuit, maakt haar olijke snuit.
   Dat ons wederzien groeit tot een feest,
   Na een pakkert, een zoen, raak ik echt in mijn doen,
   ben ik nooit zoo gelukkig geweest.
   Na wat vrolijk gezwier bij likeurtjes en bier,
   breekt de  tijd van naar zee gaan weer aan.
   Enigszins van de wijs, zegt mijn schat “Goede reis’!  
  In haar oog blinkt dan even een traan.
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