Meisje, tabé  !

Tekst en Muziek van Dico van der Meer

Groot succes van Klaas van Beeck

1 Ik voel me niet op mijn gemak,
   De pekel prikt fel in mijn bloed,
   Kom, geef me gauw m’n  plunjezak,
   Omdat ik weer uit varen moet.

REFREIN:
Meisje  tabé ! I ga weer naar zee,
Aan wal is ’n zeeman niet thuis;
Ruik ik ’t sop, dan duizelt m’n kop
Van heimwee naar’t golven gebruis;
Ik voel me ’n vogel, geknot in z’n vlucht,
Die snakt naar de ruimte van water en lucht;
Meisje tabé ! Ik ga weer naar zee, Ahoi !,
Jouw hart neem ik mee !

2  De deining zit me in mijn kuit,
     Ik waggel aan wal als ’n kind;
     Maar voel me Koning op ’n schuit,
     Die worstelt met water en wind.
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