Schijnheilig op de Kerstmarkt !
Het Ouderenkoor zingt echt wel behoorlijk !
Ach,   het zingen/dirigeren in je eigen eigen omgeving is niet altijd  even leuk. Een 1 ½  week voordat de kerstmarkt zal plaatsvinden wordt je gevraagd om een tweetal optredens te verzorgen. Het ouderenkoor is direct enthousiast. Enkele leden hadden al afspraken, maar er zijn plaatsvervangers van een bevriend koor uit de omgeving. Er wordt die middag 2x een half opgetreden !
Alle leden krijgen 1 consumptiebon dat is mooi ! Het is een inloop gebeuren maar er is vrij constant,  behoorlijk veel publiek aanwezig.
Plaatsgenoten zijn wellicht  lichtelijk nieuwsgierig.  Wat zal ie er van ‘bakken’ !  
Trouwens er zijn veel belangstellenden van ‘buiten’ . De media ? Nee hoor die is als altijd in geen velden of wegen te bekennen !
Buiten  je woonplaats wordt je veelal bedankt maar in de thuishaven ? Nee, na afloop  bedank je  zelf maar de koorleden voor hun geweldige inzet !  
Als dirigent sta je meestal met de rug naar het publiek zodat ik veel – achter mijn rug – niet heb kunnen waarnemen.  Plaatselijk collega muzikanten vonden het zelfs leuk om de kerk te verlaten voor het slotlied om je later op de schouder te tikken met….. jullie hebben prachtig gezongen. Dat noem ik nog eens  schijnheilig !

                              - de dirigent - 


