Oud Heino       - door Flip Jonkman - 
Wat was Heino vroeger toch anders !  
En…nog steeds worden vele ‘objecten’  ‘om zeep’  geholpen. Nu we sinds de herindeling onder Raalte vallen lijkt de toekomst niet al te best. Denk maar een aan de mooie ophaalbruggen die de ‘vernieling’ zijn in gegaan.
             . Wat staat  Dorpshuis Heino (vroegere Gemeentehuis)  te wachten ?
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               Staat die boom er nog ?

Veel is in de loop der jaren de vergetelheid in gegaan. Toch leeft het her en der nog wel voort en komen er vele  herinneringen weer boven.

Lagere Landsbouwschool
   - opgeheven in de 80e jaren - 
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Lagere Landbouwhuishoudschool
                - 1956-1985 -
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Oude Gemeentehuis (Raadhuis)
 -  zo zag het Gemeentehuis er toen uit – trouwens  nu nog zeer herkenbaar -
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Een Raadhuis in Heino ? Dat is echt waar !
Nog steeds staat ie daar !
Midden in het centrum van Heino, dat moet blijven zo.
Komt de politiek in het geweer dan zeggen we ‘ho ho’ !

Jawel er is al veel ‘oud werk’ de vernieling’  in gegaan !
Daarom juist dit RAADHUIS moet daar blijven staan !
Wij gaan er voor, voor menig decooooooor !
Dat moet blijven zo, dat zingen we in kooooooooooor !

Heel vroeger stond het Gemeentehuis op een hele andere plek n.l. aan de Dorpstraat
Gemeentehuis lang geleden
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Aan Café van Rijssen hebben we vele herinneringen.  Sportclub Heino – de toenmalige voetbalclub – had alhier het clubhuis.

Café v. Rijssen                                                        En…nog wat eerder in de tijd.
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Café van Rijssen gooide het over de voetbalboeg.
Voetbalnieuws was het wat hier de klok sloeg.
De opstelling ? Dat was hier te lezen !
Sportclub Heino mocht er wezen !

Voorbesprekingen en tactiek kregen hier glans.
Eindelijk hadden we tegen het plaatselijke Hevo een kans.
Verder dan de 4e klasse K.N.V.B. is men in die tijd niet gekomen.
Ondanks vele, vele hoopgevende dromen.

Op de zaterdagavond was het zeker niet feesten geblazen.
Trainer Rein van Veen kwam persoonlijk tellen het aantal glazen.
Te veel gedronken voor die belangrijke strijd ?
Je basisplaats ? Die was je steevast kwijt.

Koeien in de straat ? Ook dat is in de ver vervlogen tijd vastgelegd !
Wat een plaatje ? Op de achtergrond het huis van Dokter Doyer.
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Gebouw Vrede was voor vele verenigingen een prima thuisbasis ! Zang, muziek en toneel vonden hier hun weg. Bijzonder jammer ook dat deze zaal  met podiummogelijkheid verloren ging.
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 Gebouw Vrede

Gebouw Vrede van Toen,
ja, ja er was daar veel te doen.
Vergadering, toneel of muziek,
ook was er vaak de gymnastiek.

Ik zie ze nog zo het podium op gaan,
de gymnasten van weleer en heel spontaan.
Op de muzikale klanken met ene Nijland aan de piano,
werd er daarna geturnd op nivo.


Veel aandacht ging toen uit naar Ab Mulder, de gymnast.
Hij heeft menig Heino’s burger toen danig verrast !
Gebouw Vrede dat is al lang niet meer.
Toch verlang je er weer naar terug, keer op keer !

Bejaardenhuis De Maat is er ook niet meer !
Dit huis is opgegaan in de Vloedgraven: De nieuwe naam werd HET WOOLDHUIS en is nu gevestigd aan de Paalweg. De Maat leeft voort bij het Ouderenkoor ‘In de Maat’. 
Bejaardenhuis De Maat 
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Bolder brug. Nog binnen de toenmalige Gemeente Heino lag de Bolderbrug over het Overijssels Kanaal.

Overijssel kanaal. 
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Overijssels Kanaal
Van Zwolle naar Vroomshoop dat is ‘Het Kanaal’
zo is het nu eenmaal !
De ‘tak’ Raalte-Deventer kwam er later bij.
Daarom, na 150 jaar, een groot feest vierden zij.

Natuurlijk, na 150 jaar kreeg ‘ie’ zijn aandacht.
Het enige echte kanaal werd reeds 153 jaar terug van kracht.
Misschien komt ook dit prachtige kanaal wat meer in beeld.
Een fietsroute ligt er al, dat nooit verveeld !
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De Christelijke school stond aan de Dorpstraat. Oh. Wat is het daar veranderd ! Nu staat er zo ongeveer het Oude Gemeentehuis en… ook deze is niet meer in functie. Echt een ‘rariteit’ dat dit prachtige complex anno 2008 (sinds de gemeentelijke herindeling) nog steeds  ‘leeg’ staat. Menig Heino’s  burger is dit een doorn in het oog.

Christelijke school Toen !
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En…hier kwam ruimte voor het Gemeentehuis. Ook dus niet meer in gebruik ! Nog even en de fotograaf komt in aantocht voor een andermaal nieuw aangezicht !
Oude Gemeentehuis van Heino dat uit eigener beweging is omgedoopt tot Dorpshuis Heino ! 

Dorpshuis Heino
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Het is nog steeds een prachtig gebouw dat oude Gemeentehuis. Zie eerder !
Zwolseweg 
Vanwege de Rondweg rond Heino legden menige woning het lootje, zo ook de 
Zwolseweg nr. 40.
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 Foto van even voor de 2e oorlog. Opa en Oma Jonkman en Zoon Evert.

De Blankenvoortsweg  stond ook behoorlijk in het teken van d rondweg. Na veel ‘verzet’  moest ook het huis van de Fam. Haye het onderspit delgen.

Het huis van de fam. Haye (toen !)  is nog net te zien. Zijn de voorbereidingen reeds in gang gezet ?
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Rondweg Rond Heino. Dit is het resultaat.
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Met d’Olde Haye ging ik in mijn jeugdjaren voor in het mandje naar de Volksfeesten in Lierderholhuis. Toen lag over de wetering nog een houten brug wat veel lawaai maakte. 
Voor een kind natuurlijk zeer indrukwekked. 
Wie heeft van deze houten brug nog een foto ?

De zoons van  d’olde Haye  zaten tijdens de oorlog nogal in het verzet. Twee hebben het helaas niet overleefd.
Wat zich hier heeft afgespeeld ?

Het Koopmans paadje 
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d’olde Haye  - Een fantastische  moppentapper ! En… gek op konijnen !
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Dorpsgezichten !
Het dorp Heino vanuit de ‘historie’ is haast niet meer herkenbaar. Vele ‘dorpsgezichten’  van Toen zagen vanuit vele laden inmiddels het ‘daglicht’ !

dorpsgezichten door de jaren heen !
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Enkele straten uit Heino’s verleden !
Dalfserweg (nu Lentheweg)      Prins Bernhardstraat
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Markstraat
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HEINO KRAUSE
Deze zuivelfabriek behoorde tot de top 4 van Nederland. Of overdrijf ik ?
Ik heb het maar niet over de ‘moeilijke tijd’ van deze fabriek , maar de plaatjes uit het verleden zijn wel uniek.
Heino Krause
[image: image30.jpg]


 [image: image31.jpg]





Heino van uit de lucht bekeken is ook zeer verrassend ! De Dorpstoren weet overigens van geen wijken !

Luchtfoto                                                                                                 Dorpstoren Herv. Kerk
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Vroeger was een Tolhuis van kracht !
Tolhuis aan de Zwolseweg
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En …niet ver hier vandaan een erfhuus 
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De Pastorie van de Ned. Herv. Kerk werd jaren lang bewoond door dominee en juffouw de Graaf.  Op 12 jarige leeftijd speelde ik voor het eerst in bovenstaande kerk en…. op een instrument van de Muziekver. ‘Ons Genoegen’.  Dat kon niet door de beugel !  Door dominee de Graaf werd acuut een nieuwe trompet aangeschaft.  Het huidige Ons Genoegen is denk ik niet zo halsstarrig.
Pastorie van de Ned. Herv. Kerk
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Vanuit Heino vertrokken Ds. en Juffrouw de Graaf naar Poortugaal. Daar werd dominee de Graaf predikant in het Delta ziekenhuis.
Zelfs ben ik hier een aantal weken op vakantie geweest.

Voor het huis bij Ds. en Juffouw de Graaf in Poortugaal.
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 Flip Jonkman

Zelfs de Koningin bracht al eens een bliksembezoek aan Heino.
Koningin Beatrix in Heino
[image: image40.jpg]




Mobilsatie en wat stond hen te wachten?
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Heino was behoorlijk in die ‘vreselijke ban’ van de 2e wereldoorlog. De Molen op het Molenplein (nu garage Lindeboom)  en de Blankenvoort gingen o.a. in vlammen op.



Molenplein                                            De Bkankenvoort ging in vlammen op !
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De bevrijding werd daarna groots  gevierd.

Bevrijding
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Even voor de 2e wereldoorlog werd deze eiermarkt in het Centrum van Heino vastgelegd.
Eiermarkt
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Ansichtkaarten !  Vroeger veel meer dan nu ? Lag de Heinose promotie toen op een hoger pijl ? 
Te veel foto’s om allemaal te plaatsen !

Groeten uit Heino
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OPVALLEND
Hooiberg midden in het dorp anno 2008 !
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U ziet het ! Heino is onherkenbaar uit ‘de strijd’  gekomen ! Vooral de ‘rariteiten’  nemen toe.
Er komt ongetwijfeld een vervolg.
Tot slot ! Alhier het  Gemeente wapen van de voormalige Gemeente Heino wat momenteel door de Gemeente Raalte behoorllijk wordt verwaarloosd. Aanwonenden ‘schieten’  nu te hulp en maken er weer iets moois van. 

Gemeentewapen van de voormalige Gemeente Heino. Door ‘ burenplicht’ wordt het weer mooi. De Gemeentelijke bijdrage  is ver te zoeken !
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