Gebouw Vrede.
Gebouw Vrede van Toen,
ja, ja er was daar veel  te doen. 
Vergadering, toneel  of muziek,
ook was er vaak de gymnastiek.

Ik zie ze nog zo het podium op gaan, 
de gymnasten van weleer en heel spontaan.
Op de muzikale klanken met ene  NIjland aan de piano,
werd er daarna geturnd op nivo.

Veel aandacht ging toen uit naar Ab Mulder,  de gymnast.
Hij heeft menig  Heino’s burger toen danig verrast.|
Gebouw Vrede dat is al lang niet meer.
Toch verlang je er weer naar terug, keer op  keer !
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