Waar gaan we heen ?

Je komt uit een ver land !

Je man is aldaar vermoord !

Je vader is aldaar vermoord !

Je woont nu nog in het AZC te Raalte !

En… je hebt nog steeds geen verblijfsvergunning !

En… over 14 dagen moet je ‘vertrekken’ . Waarheen ?

Naar een ‘plek’  waar je elke dag opnieuw met zijn ‘dertigen’  gebruik moet maken van één douche ? 
Waar wij ons druk over maken ?

Muzikantjes - uit een ver land-  die hier  op straat een paar centjes verdienen waar ze in hun eigen land wel een ‘huis’ voor kunnen kopen !

En…. dan zijn er van die ‘zakkenvullers’ die hier vervolgens behoorlijk misbruik van maken.  Deze ‘arme’ kindertjes uit de ouderlijke macht zetten ?
Het is toch niet te geloven ?

Nee, wij doen het allemaal veel beter ! Dertien jarigen laten werken in een supermarkt of in een cafetaria. Tijdens onze fietsvacantie hebben we dat vele malen kunnen constateren.

Waar gaan we heen  ??  Waar gaan we heen ?? 

