Parallelweg
Het is donderdagmiddag. Om kwart over drie begint de repetitie

van het ouderenkoor.

Wat een pech! Kom ik rond drie uur toch in een ville te staan!

Maar wat zien ik ! Jawel, een parallelweg!

Ik schiet door de middenberm en vervolg mijn weg via deze parallel-

weg. Echter niet voor lang! Een motoragent sommeert mij om te

stoppen. ‘U bent behoorlijk in de overtreding’, aldus deze agent.

            ‘Weet u wel hoeveel dat kost ? ‘, gaat hij verder.

Mijn verweer is simpeltjes. Mij verwachten ze om kwart over drie 

bij het ouderenkoor. ‘Maak maar snel dat je wegkomt’, was de slot-

zin van deze aardige politieman. Zo kan het ook! 
